Congo 1960: de dramatische
onafhankelijkheidsperiode

was een zeer moeilijke bevalling; een week later stond het ganse land in rep en roer en

tienduizenden landgenoten verlieten ijlings de pasgeboren republiek. Met totale overgave
heeft het personeel van zowel Sabena als de Krijgsmacht zich wekenlang ingezet om de Europese
burgers in veiligheid te brengen. Het werd de meest intensieve Belgische reddingsoperatie sinds
de tweede wereldoorlog.

O p 30 juni 2020 zal het 60 jaar geleden zijn dat Belgisch Congo onafhankelijk werd. Het

We blikken terug op deze hectische periode
in drie afleveringen. Hieronder bespreken
we de periode vooér de onafhankelijkheid en
de eerste dagen erna. In het tweede artikel
behandelen we de evacuatie via de lucht en
in de derde aflevering wijden we uit over een
aantal specifieke gebeurtenissen en anekdoten.

Wilfried De Brouwer

Traduction :
André Perrad
& Mich De Weirdt

Congo 1960 : la période
dramatique de 'indépendance

accouchement tres difficile ; une semaine plus tard, le pays était sens dessus dessous et

des dizaines de milliers de concitoyens quittaient précipitamment la nouvelle république.
Avec un dévouement total, le personnel de la Sabena aussi bien que des forces armées s’est
investi pendant des semaines pour mettre en sécurité les civils européens. Ce fut la plus intense
opération de sauvetage belge depuis la Deuxieme Guerre mondiale.

Le 30 juin 2020, il y aura 60 ans, le Congo belge devenait indépendant. Ce fut un

Nous évoquons cette période d’horreur en trois épisodes. Ci-dessous, nous parlons de la période
avant I'indépendance et des premiers jours suivants. Le deuxieme article traite de I’évacuation
aérienne et le troisieme d’un certain nombre d’événements et d’anecdotes spécifiques.
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Deel 1: Hoe het begon

De dekolonisatie
na de Tweede Wereldoorlog

Reeds kort na de Tweede Wereldoorlog manifesteert er zich
wereldwijd een onstuitbare drang naar onafhankelijkheid in de
toenmalige kolonies.

India wordt onafhankelijk in 1947 dank zij het passief verzet
van Mahatma Gandhi. Indonesié volgt twee jaar later en in
1954 krijgen de Fransen hevige klappen in Vietnam (Dien Bien
Phu). Dan is het de beurt aan Afrika, het continent dat tot
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dan bijna volledig gekolonialiseerd was. Libi€ en Egypte worden
onafhankelijk in het begin van de jaren vijftig, Tunesié volgt in
1955, Marokko in 1956, en de Fransen krijgen meer en meer
moeilijkheden in Algerije. Maar ook de landen ten zuiden van de
Sahel volgen de algemene tendens. De Britten hebben heel wat last
met de Mau-Mau in Kenya (Yomo Kenyatta wordt opgesloten),
maar ook Oeganda en Rhodesié komen aan de beurt. Ghana wordt
onafhankelijk in 1958. Congo Brazzaville krijgt een statuut van
autonome republiek met een regering van enkel zwarte ministers.
Mede door deze evolutie wordt ook Belgisch Congo logischerwijze
meegenomen in deze stroming.

Partie 1 : Comment cela a commencé

La décolonisation
apres la Deuxieéme Guerre mondiale

Déja peu apres la Deuxieme Guerre mondiale le monde entier mani-
feste un désir irrésistible d'indépendance dans les colonies de I’époque.

L'Inde devient indépendante en 1947 grace a la résistance passive du
Mahatma Gandhi. L'Indonésie suit deux ans plus tard et en 1954 les
Francais subissent un énorme revers au Vietnam (Dien Bien Phu). C’est
ensuite au tour de I’Afrique, le continent qui jusqu’alors était presque
entierement colonisé. La Lybie et I'Egypte acquiérent I'indépendance
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au début des années cinquante. La Tunisie suit en 1955, le Maroc en
1956 et les Francais sont de plus en plus confrontés a des difficultés
en Algérie. Mais les pays au sud du Sahel suivent aussi la tendance
générale. Les Britanniques ont énormément de problémes avec les Mau-
Mau (Jomo Kenyatta est emprisonné), mais I’Ouganda et la Rhodésie
sont aussi a 'ordre du jour. Le Ghana devient indépendant en 1958.
Le Congo Brazzaville obtient un statut de république autonome avec
un gouvernement de ministres exclusivement noirs. C’est également
grace a cette évolution que le Congo belge est logiquement inclus dans
ce courant.
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Politieke toestand in Congo
voor de onafhankelijkheid

Na de rumoerige periode onder Leopold II, doet Belgi€, vooral na de
Tweede Wereldoorlog, een ware inspanning om het levensniveau in de
kolonie te verbeteren. Naast de oprichting van honderden ziekenhuizen
en scholen en de opening van twee universiteiten, worden wegen,
spoorwegen, vliegvelden en waterkrachtcentrales aangelegd.

Er ontstaat een klasse van ‘évolués’; Congolezen die geletterd zijn en
in bepaalde administratieve functies worden opgenomen. Maar het gaat
allemaal niet snel genoeg. De ‘évolués’ raken meer en meer gefrustreerd,
niet enkel omdat de belangrijke functies uitgeoefend werden door
blanken, maar ook wegens het flagrant onevenwicht tussen de salarissen
en lonen.

In Brussel voelt men wel aan dat er ‘iets’ aan het bewegen was en in
1955 legde Jef Van Bilsen zijn ‘Dertigjarig plan voor de politieke eman-
cipatie van Belgisch Afrika’ voor. Hij mikt dus naar een Congolese
onafhankelijkheid in... 1985.

In 1955 maakt Koning Boudewijn een reis naar Congo om er de
drang voor een snelle onafhankelijkheid wat te temperen. Hij wordt
er zeer hartelijk ontvangen en met gerust gemoed keert hij terug naar
Belgié; alles lijkt onder controle. Die controle wordt hem ook verzekerd
door de leiders van de ‘Weermacht’, de Congolese krijgsmacht (Force
Publique), die reeds haar betrouwbaarheid tijdens de wereldoorlogen
en de onlusten in Congo en Ruanda/Urundi had bewezen. Echter, het
commando van de Weermacht was in de handen van blanke officieren;
de loopbaan van Congolese militairen was tot begin 1960 beperkt tot de
graad van eerste sergeant-majoor.

Vanaf 1956 worden politieke partijen toegelaten en in 1957 worden de
eerste lokale verkiezingen georganiseerd. Er tekenen zich reeds duidelijke
strekkingen af.

De Abako (Association des Bakongo) onder leiding van de toekomstige
president Kasavubu, wordt de sterkste partij in Beneden-Congo. Deze
partij krijgt meer en meer aanhang omdat ze vrij radicale standpunten
inneemt, zoals het verzet tegen het plan Van Bilsen en het opeisen van
de onmiddellijke onafhankelijkheid.

De MNC (Mouvement National Congolais) wordt opgericht in 1956
met aan het hoofd Patrice Lumumba, de toekomstige eerste minister
en minister van defensie. Deze links georiénteerde ‘beweging’ is een
samensmelting van diverse partijen uit verschillende provincies en wordt
hierdoor de meest populaire in Congo. Het voornaamste streefdoel is de
snelle onafhankelijkheid en het land als één entiteit te behouden.

Joseph
Kasavubu
Abako

Situation politique au Congo
avant 'indépendance

Apres la période agitée sous Léopold II, la Belgique a fait un réel effort,
surtout apres la Deuxieme Guerre mondiale, pour améliorer le niveau
de vie de la colonie. Routes, chemins de fer, aéroports et centrales
hydroélectriques sont construits parallelement a la création de centaines
d’hopitaux et d’écoles ainsi qu’a 'ouverture de deux universités.

Il se forme une classe d’évolués ; des Congolais alphabétisés et
intégrés dans certaines fonctions administratives. Mais cela ne va pas
vite assez. Les évolués sont de plus en plus frustrés, pas seulement
parce que les fonctions importantes sont exercées par les blancs, mais
aussi a cause du déséquilibre flagrant entre les salaires et rétributions.

A Bruxelles, on sent bien que quelque chose est en train de bouger
et en 1955 Jef Van Bilsen présente son « Programme de 30 ans pour
I’émancipation de I'Afrique belge ». Il envisage donc une indépendance
congolaise en... 1985.

En 1955, le Roi Baudouin effectue un voyage au Congo pour refroidir
un peu le désir d’indépendance rapide. Il y est accueilli chaleureusement
et I'esprit apaisé il rentre en Belgique ; tout semble sous contréle. Ce
contrdle lui est également assuré par les chefs des forces de défense
congolaise, la Force Publique, qui avait déja prouvé sa fiabilité au cours
des guerres mondiales et des troubles au Congo et au Ruanda-Urundi.
En réalité le commandement est entre les mains d’officiers blancs ;
jusque début 1960 la carriere des militaires congolais est limitée au
grade de premier sergent-major.

A partir de 1956, les partis politiques sont autorisés et en 1957 les
premiéres élections locales sont organisées. Des signes évidents de
dérive apparaissent déja.

L'’Abako (Association des BaKongo) sous la direction du futur
président Kasavubu est le parti le plus fort dans le Bas-Congo. Ce parti
fait de plus en plus d’adeptes parce qu'’il adopte des points de vue assez
radicaux, comme l'opposition au plan Van Bilsen et la revendication
de 'indépendance immeédiate.

Le MNC (Mouvement National Congolais) est créé en 1956 avec a
sa téte Patrice Lumumba, le futur premier ministre et ministre de la
défense. Ce mouvement de gauche est une fusion de différents partis
de différentes provinces et devient ainsi le plus populaire au Congo.
L'objectif principal est I'indépendance rapide et le maintien du pays en
tant qu’entité unique.

Patrice
Lumumba
MNC

Moise
Tshombe
Conakat
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Conakat (Confédération des Associations tribales du Katanga) onder
leiding van Moise Tshombé. Het voornaamste streefdoel van deze
partij is de onafhankelijkheid van Katanga. Er is echter een belangrijke
tweespalt tussen de Katangezen van Zuid- en deze van Noord-Katanga.
In Noord-Katanga wordt de Balubakat opgericht (Association des
Balubas du Katanga) die zich aansluit bij de MNC van Lumumba. Een
verder probleem is dat deze Baluba’s de gezworen vijanden zijn van de
Lulua’s, de meerderheid van de bevolking in de Kasai provincie. Dit zal
later tot ernstige interne conflicten leiden.

Evolutie in 1959

In januari 1959 noteert men belangrijke incidenten in Leopoldstad
(Leo). De Belgische regering beslist twee bataljons Para’s en een
zestal onbewapende Harvards T-6 vanuit Kamina naar de hoofdstad
te sturen om de heethoofden te kalmeren. De Weermacht komt
rechtstreeks tussenbeide, maar dit verloopt niet zonder bloedvergieten.
Officieel zijn er een 40-tal slachtoffers terwijl er 200 Congolezen en 50
Europeanen gewond worden.

De MNC en Abako werken dan een strategie uit van burgerlijke
ongehoorzaamheid en boycotten officiéle plechtigheden, het gerecht,
de administratie, belastingen, enz. Dit zijn acties waartegen de Weer-
macht machteloos is. Nochtans breken in oktober 1959 opnieuw
onlusten uit in Matadi en Leopoldstad. Opnieuw moet de Weermacht
hardhandig optreden en er vallen meerdere slachtoffers.

In juli 1959 stuurt Belgié vier CF-100 Canuck toestellen naar Congo
om een aantal intimidatievluchten uit te voeren boven de voornaamste
steden.

Einde 1959 maakt Koning Boudewijn, samen met de minister van
Kolonién, nog een onverwachte reis naar Congo. Zij komen terug met
de aanbeveling om Congo zo vlug mogelijk onafhankelijk te maken.
Na gezamenlijk overleg wordt beslist om begin 1960 een ronde-tafel
conferentie te beleggen met de toenmalige Congolese topfiguren.

Ronde-tafel in Brussel
(20 januari tot 20 februari 1960)

Tijdens die conferentie wordt de formule vastgelegd voor het on-
afhankelijkheidsproces. Onder druk van de Congolese aanwezigen
wordt overeengekomen dat Congo reeds onafhankelijk zou worden op
30 juni 1960, voorafgegaan door verkiezingen in mei. Afhankelijk van
de uitslag zou Koning Boudewijn de ministers benoemen. De beslissing
voor de aanwijzing van de president en eerste minister zou genomen
worden door de Congolese verkozenen.

Op dat ogenblik zijn ongeveer 90.000 Belgen aanwezig in Congo.
Veel onder hen zijn bezorgd over deze (te) snelle evolutie en heel wat
ambtenaren sturen hun familie terug naar Belgié. De Sabenavliegtuigen
zijn leeg bij hun vertrek uit Brussel en komen vol terug.

Voor en tijdens de verkiezingen van de provinciale en nationale raden,
die van 11 tot 25 mei 1960 worden gehouden, stijgt de spanning;
uit verscheidene streken komen berichten over bloedige incidenten,
stakingen en bedreigingen. Oude tribale twisten laaien weer op en de
Congolese politieke leiders overtreffen mekaar met electorale beloften.

In hun verkiezingstoespraken richten ze ook dikwijls verwijten aan de
koloniale administratie, die tot de onafhankelijkheid belast is met het
handhaven van de orde en de voorbereiding van de nieuwe structuren.

La Conakat (Confédération des associations tribales du Katanga)
sous la direction de Moise Thsombé. L'objectif principal de ce parti est
I'indépendance du Katanga. Il y a cependant un important double jeu
entre les Katangais du sud et ceux du Nord-Katanga. Au Nord-Katanga
est créée la Balubakat (Association des Balubas du Katanga) qui adhere
a la MNC de Lumumba. Un autre probléme est que ces Balubas sont les
ennemis jurés des Luluas, population majoritaire dans la province du
Kasai. Cela entrainera ultérieurement de graves conflits internes.

Evolution en 1959

En janvier 1959, on observe de graves incidents a Léopoldville (Léo).
Le gouvernement belge décide d’envoyer deux bataillons Paras et six
Harvard T-6 non armés de Kamina dans la capitale, pour calmer les
tétes chaudes. La Force Publique intervient directement mais cela ne se
fait pas sans effusion de sang. Officiellement il y a une quarantaine de
victimes alors que 200 Congolais et 50 Européens sont blessés.

Le MNC et I'’Abako développent une stratégie de désobéissance civile
et boycottent les cérémonies officielles, la justice, I'administration, les
impots, etc. Ce sont des actions contre lesquelles les Autorités sont
impuissantes. En octobre 1959, des troubles se produisent a nouveau
a Matadi et a Léopoldville. Une fois de plus, la Force Publique doit
intervenir vigoureusement et de nombreuses victimes tombent.

En juillet 1959, la Belgique envoie quatre CF-100 Canuck au Congo
pour effectuer des vols d’intimidation au-dessus des principales villes.

Fin 1959, le Roi Baudouin accompagné du ministre des colonies
effectue encore un voyage improvisé au Congo. Ils reviennent avec
la recommandation de rendre le Congo indépendant aussi vite que
possible. Apres concertation, il est décidé d’organiser début 1960 une
conférence en table-ronde avec les personnalités congolaises en vue
de I'époque.

Table-ronde a Bruxelles
(20 janvier au 20 février 1960)

Durant cette conférence la formule du processus d’indépendance est
établie. Sous la pression des Congolais présents, il est convenu que
le Congo serait indépendant des le 30 juin 1960, apres des élections
en mai. En fonction des résultats, le Roi Baudouin nommerait les
ministres. La décision de désignation du président et du premier
ministre serait prise par les élus congolais.

A ce moment, il y a environ 90.000 belges présents au Congo.
Nombre d’entre eux sont inquiets de cette (trop) rapide évolution et
de nombreux fonctionnaires renvoient leur famille en Belgique. Les
vols Sabena partent vides de Belgique et reviennent complets.

Avant et pendant les €lections des conseils provinciaux et nationaux,
qui se tiennent du 11 au 25 mai 1960, la tension s’accroit ; plusieurs
régions rapportent des incidents sanglants, des gréves et des menaces.
De vieilles querelles tribales se rallument et les leaders politiques
congolais se surpassent en promesses électorales.

Dans leurs discours électoraux, ils adressent aussi souvent des
reproches a I'administration coloniale qui, jusqu'a I'indépendance,
est chargée du maintien de 'ordre et de la préparation des nouvelles
structures. Ce n'est pas de nature a améliorer les relations entre
Congolais et Belges.
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Dit is niet van aard om de relaties tussen de Congolezen en de Belgen
te verbeteren.

Op 13 mei 1960 betuigt de regering haar instemming met het voorstel
van minister van landsverdediging, Arthur Gilson, die kort voordien
de Belgische troepen en de Weermacht was gaan inspecteren, om
de Belgische militaire aanwezigheid in Congo op te voeren. Vooral
Lumumba protesteert tegen deze evolutie. Tegen einde mei worden drie
bataljons grondtroepen naar Congo overgebracht en tegen midden juni
nog eens drie bataljons paracommando's. Ze zijn gestationeerd op de
basissen van Kamina (BAKA) en Kitona (BAKI), aan de monding van de
Congostroom. In Leopoldstad verblijft een detachement van ongeveer
150 Para’s om de veiligheid van de Belgische ambassade te verzekeren.
Ook worden, naast de zeven Dakota’s die reeds aanwezig zijn, nog zes
C-119 ontplooid naar BAKA. Bovendien worden drie flights van elk vier
gewapende Harvards ontplooid, respectievelijk in Kigali (ook om de
confrontaties tussen Hutu's en Tutsi’s in te tomen), Kindu en Kitona.
Ondergetekende maakt deel uit van de flight in Kitona.

Ook de Zeemacht wordt gemobiliseerd. Het troepentransportschip
‘Kamina’ ontplooit, samen met vier escortevaartuigen in Banana, aan
de monding van de Congostroom.

Verkiezingen (13 - 15 mei 1960)

De uitslag van de verkiezingen is veelbetekenend; de MNC van
Lumumba is de grote winnaar. Met 36 van de in totaal 137 zetels
wordt Lumumba's partij de grootste fractie in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Andere belangrijke partijen, zoals Abako, de
partij van Kasavubu, blijven beneden de verwachtingen.

Afgezien van de grote versnippering van het politiek krachtenveld
- meer dan tien partijen hebben een vertegenwoordiging in de
wetgevende kamers - zijn de verkiezingen een succes voor de radicale en
linkse partijen. Dit voorspelt weinig goeds voor de regeringsvorming,
ook omdat moeilijk kan worden voorbijgegaan aan Lumumba. Hij is
een dynamisch en getalenteerd man, maar heeft zich in het verleden
reeds vrij onberekenbaar getoond.

Lumumba wordt informateur; hij begint met een verklaring dat hij
zich niet gebonden acht door de resoluties van de ronde-tafelconferentie

Le 13 mai 1960 le gouvernement marque son accord a la pro-
position du ministre de la défense Arthur Gilson, qui peu avant avait
inspecté les troupes belges et la Force Publique, afin d’augmenter la
présence militaire belge. Lumumba, en particulier, proteste contre
cette évolution. Fin mai, trois bataillons des trou-pes terrestres sont
transférés au Congo et mi-juin encore trois bataillons des para-
commandos. Ils sont stationnés sur les bases de Kamina (BAKA) et
de Kitona (BAKI) a I’embouchure du fleuve Congo. Un détachement
d’environ 150 Paras reste a Léopoldville pour assurer la sécurité de
I’ambassade belge. En plus des sept Dakota déja présents, sept C-119
sont encore déployés a BAKA. De plus, trois « flights » composés
chacun de quatre Harvard armés sont déployés respectivement a Kigali
(également pour intervenir dans les confrontations entre Hutus et
Tutsis), Kindu et Kitona. L’auteur fait partie du flight de Kitona.

La Marine aussi est mobilisée. Le transporteur de troupes Kamina
se déploie avec quatre navires d’escorte a Banane, a ’embouchure du
fleuve Congo.

Les élections (13 - 15 mai 1960)

Le résultat des élections est significatif ; le MNC de Lumumba
en est le grand vainqueur. Avec 36 des 137 siéges au total, le parti
de Lumumba devient le plus grand groupe de la Chambre des
représentants. D’autres partis importants, comme I’Abako, parti de
Kasavubu, restent en deca des attentes.

Au-dela de la grande fragmentation politique - plus de dix partis
ont une représentation dans les assemblées 1égislatives - les élections
sont un succes pour les partis radicaux et de gauche. Cela ne présage
rien de bon pour la formation du gouvernement, d’autant plus qu'il
est difficile d’ignorer Lumumba. C’est un homme dynamique et
talentueux, mais il s’est déja montré assez imprévisible dans le passé.

Lumumba devient informateur ; il commence par une information
selon laquelle il ne se considere pas lié par les résolutions de la table-
ronde, car a son avis, la délégation congolaise n'y aurait pas été
représentative. Bien qu'il se donne une bonne chance de jeter les
bases d'un gouvernement d'union nationale en un bref laps de temps,
le 17 juin il doit rendre sa mission inachevée. Ensuite Kasavubu est

29 Jun 1960 PM.
Aankomst van de Koning in Ndijili

Arrivé du Roi a Ndijili
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aangezien de Congolese delegatie volgens hem daar niet representatief
was geweest. Hoewel hij zichzelf een goede kans geeft om in een korte
tijdsspanne de basis te leggen voor een regering van nationale unie,
moet hij op 17 juni zijn opdracht onverrichterzake teruggeven. Daarna
wordt Kasavubu tot formateur aangewezen. Maar op 21 juni geeft
Kasavubu zijn formatieopdracht terug nadat zijn kandidaat voor het
voorzitterschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het had
moeten afleggen tegen die van Lumumba. Daarop wordt Lumumba tot
formateur benoemd.

Na heel wat gebakkelei stelt Lumumba in de nacht van 23 op 24
juni 1960 zijn regering voor in Kamer en Senaat. Ze telt niet minder
dan 23 ministers, negen staatssecretarissen en vier ministers van Staat.
De posten worden verdeeld over 12 partijen. Hijzelf heeft niet enkel de
leiding van de regering, maar ook de portefeuille van landsverdediging.
De gemeenschappelijke vergadering verkiest Kasavubu als staatshoofd
met 159 van de 213 stemmen. Tshombé moet zich tevreden stellen met
het gouverneurschap van Katanga.

In de ochtend van 29 juni wordt in Leopoldstad een samen-
werkingsverdrag tussen Congo en Belgi¢ ondertekend. Een van de
belangrijke punten is de bepaling dat elke militaire tussenkomst van
Belgische strijdkrachten gestationeerd in Congo enkel mogelijk is na
uitdrukkelijk verzoek van de Congolese minister van landsverdediging.
Aansluitend daarbij wordt ook overeengekomen dat de Belgische
militaire bases door Congo zouden worden overgenomen. Die
overname zou echter niet onmiddellijk, maar enkel na voorafgaande
onderhandelingen worden doorgevoerd.

In de middag van 29 juni 1960 arriveert koning Boudewijn op het
vliegveld van Ndjili. Wanneer hij, gekleed in zijn wit generaalsuniform,
uit het vliegtuig stapt, ziet hij er bleek en gespannen uit. Samen met
Joseph Kasavubu rijdt hij in een open wagen naar de stad. Onderweg
gaat een toeschouwer met zijn sabel lopen.

In de vooravond van de formele plechtigheid is er een grote receptie
in de ambtswoning van gouverneur-generaal Cornelis, waarop de
Koning, Kasavubu, de leden van de Congolese regering, de Belgische
ministers en andere genodigden aanwezig zijn. Er wordt afgesproken
dat er tijdens de plechtigheid twee toespraken zouden worden uit-
gesproken, één door koning Boudewijn en één door Kasavubu, en dat
niemand anders het woord zou nemen.

Op weg naar de stad.

Een omstaander (Ambroise Boimbo)
gaat lopen met de sabel

van de Koning.

(© Robert Lebeck)

En route vers la ville.
Un spectateur (Ambroise Boimbo)
s'empare du sabre du Roi.

désigné comme formateur. Mais le 21 juin il remet sa mission de
formation apres que son candidat a la présidence de la Chambre des
Représentants elit été évincé par celui de Lumumba. Il s’ensuit que
Lumumba est nommé formateur.

Apreés beaucoup de frictions, dans la nuit du 23 au 24 juin 1960,
Lumumba présente son gouvernement a la Chambre et au Sénat. Il
ne compte pas moins de 23 ministres, neuf secrétaires d’état et quatre
ministres d’état. Les postes sont partagés entre douze partis. Lui-méme
obtient non seulement la direction du gouvernement mais aussi le
portefeuille de la Défense nationale. L'assemblée générale choisit
Kasavubu comme chef de I'état avec 159 des 213 voix. Tshombé doit se
satisfaire du titre de gouverneur du Katanga.

Au matin du 29 juin, un accord de collaboration entre le Congo et
la Belgique est signé. Un des points les plus importants déterminés
est que toute intervention des forces militaires belges stationnées au
Congo ne peut avoir lieu qu’apres demande expresse du ministre de
la Défense congolais. Il est conclu aussi que toutes les bases militaires
belges seront reprises par le Congo. Cette reprise sera effective non pas
immeédiatement mais seulement apres négociations préalables.

Le Roi Baudouin arrive dans l'apres-midi du 29 juin a l'aéroport
de Ndjili. Lorsqu'il débarque de I’avion, dans son uniforme blanc de
général, il apparait pale et nerveux. Le trajet vers la ville se fait dans
une voiture ouverte avec Joseph Kasavubu. En route, un spectateur
s’empare du sabre du Roi.

Dans la soirée, la veille de la cérémonie officielle, une grande
réception est tenue dans la maison de fonction du gouverneur-général
Cornelis, a laquelle sont conviés le Roi, Kasavubu, les membres du
gouvernement congolais, les ministres belges et d’autres invités. Il est
convenu que deux discours seront prononcés pendant la cérémonie,
'un par le Roi Baudouin, I'autre par Kasavubu et que personne d’autre
ne prendrait la parole.

L’allocution agressive de Lumumba
pendant la cérémonie du 30 juin

La cérémonie d’indépendance se déroule dans le flambant neuf Palais de
la Nation a Léopoldville. Apreés les discours prévus du Roi Baudouin et du
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Lumumba’s agressieve rede
tijdens de plechtigheid op 30 juni

De onafhankelijkheidsplechtigheid vindt plaats in het gloednieuwe
Paleis der Natie in Leopoldstad. Na de voorziene toespraken van Koning
Boudewijn en President Kasavubu neemt Lumumba onverwacht het
woord. Hij houdt een waar requisitoir tegen het Belgisch koloniaal
regime. Hij wijst erop hoe de zwarten tijdens het 80-jarige koloniale
bewind verdrukt, bespot, beledigd en vernederd waren geweest. Hij
voert aan dat Congo al die tijd leeggeplunderd werd, de wetten in
het voordeel van de blanken waren geinterpreteerd, de zwarten geen
rechtvaardig aandeel in de welvaart hadden gekregen en dat zij voor
de onafhankelijkheid van Congo hadden gestreden, brutaal waren
behandeld. Lumumba spreekt geen enkel woord van waardering uit
voor het Belgische koloniale bestuur, alleen bittere afkeuring. Zijn,
voor Belgié beledigende uitspraken, worden door de Congolese politici
in de zaal verscheidene keren op luid en enthousiast applaus onthaald.

De Belgische vertegenwoordigers kijken elkaar verbijsterd aan. In een
eerste reactie willen ze Leopoldstad onmiddellijk verlaten, maar na de
interventie van een paar diplomaten en een gesprek met Lumumba
wordt overeengekomen dat hij tijdens de lunch in de tuinen van het

Na de rede van Koning Boudewijn luisteren de Belgische gasten
verbijsterd naar de beledigende woorden van Lumumba.

paleis zijn ‘vitschuiver’ zou rechtzetten. Dat doet hij 0ok, hij spreekt een
korte rede uit die voor hem was klaargemaakt.

Maar het kwaad is geschied, het is zijn rede in het Paleis der Natie die
tot de Congolese bevolking doordringt en het wereldnieuws haalt. De
Koning verlaat Congo nog dezelfde avond.

Muiterij

Tijdens de eerste dagen van juli blijft het rustig. Wel zijn er enkele tribale
spanningen en sociale conflicten, maar daarover maakt niemand zich echt
zorgen. Lumumba had gevraagd om aan Koning Boudewijn de boodschap
over te brengen dat wat ‘in een recent verleden gezegd was’, moest worden
vergeten. Deze positieve berichten versterken de indruk bij de Belgische
regering dat de overgang naar het nieuwe regime in Congo in behoorlijke
omstandigheden zou verlopen. Het is kalmte voor de storm.

De verkiezingsbeloften van hun nieuwe leiders indachtig, veron-
derstellen de Congolezen dat alles zou veranderen vanaf 30 juni. Ze
verwachten hogere lonen en promoties - zowel in het leger als in de

Président Kasavubu, Lumumba prend la parole de maniére inattendue. I1
tient un véritable réquisitoire contre le régime colonial belge. Il dénonce
comment les Noirs, pendant la période coloniale de 80 ans ont été
opprimés, torturés, insultés et humiliés. Il avance que pendant tout ce
temps le Congo a été pillé, que les lois étaient interprétées en faveur des
Blancs, que les Noirs n’avaient bénéficié d’aucune participation légitime
a la prospérité et que ceux qui s’étaient battus pour 'indépendance du
Congo avaient été maltraités. Lumumba ne prononce pas un seul mot
d’appréciation pour l'administration coloniale belge, seulement une
condamnation amere. Ses propos, insultants pour la Belgique, sont
applaudis a plusieurs reprises de maniére bruyante et enthousiaste par
les politiciens congolais présents dans la salle.

Les représentants belges se regardent stupéfaits. Dans un premier
temps, ils veulent quitter Léopoldville immédiatement, mais apres
I'intervention de quelques diplomates et un entretien avec Lumumba,
il est convenu que pendant le lunch dans les jardins du palais, ce
dernier fera une mise au point sur sa « sortie ». I le fait, il prononce
une courte allocution qui lui avait été préparée. Mais le mal est fait,
c’est son discours au Palais de la Nation qui prévaut auprées du peuple
congolais et retient l'attention des médias du monde entier. Le Roi
quitte le Congo le soir méme.

Apreés I'allocution du Roi Baudouin, les invités belges
écoutent avec consternation les mots insultants de Lumumba.

Mutinerie

Durant les premiers jours de juillet, tout est calme. Bien siir il y a
des tensions tribales et des conflits sociaux, mais personne ne s’en
soucie. Lumumba avait demandé de faire passer le message au Roi que
ce qui avait été dit dans le passé récent devait étre oublié. Ces messages
positifs renforcent I'impression aupres du gouvernement belge que la
transition vers le nouveau régime se passerait de maniere convenable.
C’est le calme avant la tempéte.

Se rappelant les promesses €lectorales de leurs nouveaux leaders, les
Congolais supposent que tout va changer deés le 30 juin. Ils s’attendent
a des hausses de salaire et des promotions aussi bien dans I’armée
que dans 'administration. Une des premieres décisions du parlement
est que les parlementaires récemment nommés recevront un salaire
annuel de preés du double de celui de leurs collegues belges. La course
a I'enrichissement est lancée. Dans 1'administration on note bien un
nombre de changements importants, mais dans les forces armées,
la politique de transition prendra encore des années. Le premier
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administratie. Een van de eerste beslissingen van het parlement is dat
de pasbenoemde parlementariérs een jaarwedde van meer dan het
dubbel van hun Belgische collega’s zullen incasseren. De wedren naar
de vetpotten is begonnen. In de administratie noteert men wel degelijk
aan aantal belangrijke verschuivingen, maar in de Weermacht zou de
doorstromingspolitiek nog jaren in beslag nemen. De eerste lichting
officieren was in opleiding aan de Militaire School in Brussel.

Op 4 juli loopt het reeds verkeerd; tijdens de middagparade in
de Leopold kazerne in de hoofdstad weigeren enkele militairen te
gehoorzamen. Generaal Janssens komt erbij en doet wat hij altijd deed;
hij degradeert de opstandige militairen en laat ze opsluiten. Dit heeft
een averechts effect. Daags nadien komen een 500-tal militairen samen
in de kantine om uiting te geven aan hun ongenoegen. Opnieuw moeit
generaal Janssens zich met de zaak; met de allure van generaal Mc
Arthur roept hij de onderofficieren samen om hen op een arrogante
manier diets te maken dat de onafhankelijk voor hen geen enkele
verandering betekent. Hij schrijft op een bord ‘avant l'indépendance
= aprés 'indépendance’. Dit is een slag in het gelaat van de aanwezige
Congolezen die zeer goed weten dat hun vertegenwoordigers in het
parlement een buitensporige vergoeding ontvangen terwijl zij zelf op de
keien blijven staan. Een totale rebellie kan niet meer vermeden worden.

Nog dezelfde dag, op 5 juli, slaat de muiterij over naar Thysville. Daar
gaat het er gewelddadiger aan toe. Blanke officieren worden geslagen
en gedwongen om met hun familie dekking te zoeken in de mess, die
op een heuvel buiten de kazerne ligt. Het munitiedepot wordt bezet.
Ook de blanke burgerbevolking wordt lastig gevallen: in de omgeving
van Inkisi, halfweg tussen Thysville en Leo, worden tientallen blanke
vrouwen verkracht.

Maar dit was niet de enige plaats waar zich verkrachtingen voordeden.
De drang naar seks met blanke vrouwen had zich reeds ten volle geuit
voor de onafhankelijkheid. Congolese mannen hadden tot 30 juni geen
‘toegang’ tot blanke vrouwen. De perceptie was dat dit zou veranderen
na de onafhankelijkheid. Malafide groepen verkochten zelfs ‘bons pour’
(vouchers) die recht gaven op één of meer sessies met bepaalde, vooraf
geidentificeerde, blanke vrouwen. De ontgoocheling van de gedupeerden
was groot toen dit niet doorging zoals voorzien en die ontgoocheling uitte
zich in seksueel geweld. Het was een manier om zich het onaantastbaar
‘eigendomsrecht’ van de kolonialen toe te eigenen en hen tegelijkertijd
te tonen dat zij nu de touwtjes in handen hadden. In veel gevallen was
de echtgenoot verplicht toe te zien hoe zijn vrouw tot tienmaal toe
werd verkracht. (Ondergetekende heeft persoonlijk met een aantal van hen
gesproken tijdens de evacuatiefase in Leo).

Lumumba tracht de opstandige militairen te sussen door alle militairen
te verhogen met één graad. Dit heeft niet het minste effect. Een dag
later, op 6 juli beslist hij vroeg in de morgen om generaal Janssens
de laan uit te sturen en benoemt hij zijn neef en adjudant reservist
(Victor Lundula) tot luitenant-generaal. Een andere ex-onderofficier
en persoonlijke raadsman, Joseph Mobutu, krijgt de graad van kolonel
en wordt stafchef van de Congolese krijgsmacht; een beslissing die
Lumumba later diep zal betreuren. De benaming "Weermacht" wordt
gewijzigd tot ANC (Armée Nationale Congolaise) en hij laat de militairen
toe hun eigen officieren voor te dragen. Chaos alom, het pasgeboren
Congo heeft geen functioneel leger meer.

In eerste instantie weigert generaal Janssens het land te verlaten maar
uiteindelijk wordt hij door de ambassadeur verplicht zijn valiezen te
pakken.

contingent d’officiers était a I'instruction a 'Ecole Militaire 3 Bruxelles

Le 4 juillet, tout bascule déja ; pendant la parade de I’apres-midi
dans la caserne Léopold, quelques militaires refusent d’obéir. Le
Général Janssens arrive et fait ce qu'il a toujours fait : il dégrade les
militaires récalcitrants et les fait emprisonner. Ceci produit un effet
inverse. Le lendemain plus ou moins 500 militaires se rassemblent
dans la cantine pour exprimer leur mécontentement. A nouveau, le
général s’empare de 'affaire ; avec I'allure du Général Mac Arthur, il
rassemble les sous-officiers pour leur faire savoir, de maniére arrogante,
que I'indépendance ne signifie aucun changement pour eux. Il écrit au
tableau : avant I'indépendance = apres I'indépendance. C’est une gifle
pour les Congolais présents qui savent tres bien que leurs représentants
au parlement regoivent des indemnités exorbitantes tandis qu’eux-
mémes restent sur le pavé. Une rébellion totale ne peut plus étre évitée.

Le méme jour, le 5 juillet, la révolte se propage a Thysville. La,
cela se passe plus brutalement. Des officiers blancs sont battus et sont
forcés de trouver refuge dans le mess qui se trouve sur une colline en
dehors de la caserne. Le dépot de munition est occupé. La population
civile blanche est inquiétée : dans les environs de Inkisi, a mi-chemin
entre Thysville et Léo, des dizaines de femmes blanches sont violées.

Mais ce n’est pas le seul endroit ou des viols sont perpétrés. Le désir
de sexe avec des femmes blanches était déja clairement présent avant
I'indépendance. Les Congolais n’avaient, avant le 30 juin, aucun
« acces » aux femmes blanches. La perception était qu’apres
I'indépendance, cela changerait. Des groupes véreux vendaient méme
des bons pour (vouchers) qui donnaient droit a une ou plusieurs
sessions avec certaines femmes blanches identifiées préalablement. La
déception des dupés est grande quand cela ne se passe pas comme prévu
et cette désillusion se transforme en violence sexuelle. C’est une maniere
de s’approprier I'intangible droit de propriété des coloniaux et en méme
temps montrer que maintenant c’est eux qui tiennent les rénes. Dans de
nombreux cas, les époux sont obligés de regarder comment leur femme
est violée jusqu’a dix fois. (L'auteur a personnellement parlé avec un
certain nombre d’entre eux pendant I'évacuation a Léo).

Lumumba essaie de calmer les militaires révoltés en nommant tous
les militaires a un grade supérieur. Ceci n’a pas le moindre effet. Un
jour plus tard, le 6 juillet, il décide tot le matin d’écarter le Général
Janssens et nomme un de ses cousins et adjudant réserviste (Victor
Lundula) au grade de lieutenant-général. Un autre ex sous-officier
et conseiller personnel, Joseph Mobutu, recoit le grade de colonel et
devient chef d’état-major des armées congolaises ; une décision que
plus tard Lumumba regrettera profondément. L'appellation Force
Publique est changée en ANC (Armée Nationale Congolaise) et il
laisse les militaires proposer leurs officiers. Le chaos s’ensuit, le Congo
nouveau-né n’a plus d’armée fonctionnelle.

Dans un premier temps le Général Janssens refuse de quitter le pays,
mais il est finalement obligé par I’ambassadeur de faire ses valises.

Le 7 juillet également arrive a Léopoldville un train rempli de réfugiés
belges venant de Thysville. Leurs récits dépassent les plus sombres
scénarios. Ils avaient été humiliés, battus, ont leur avait craché dessus,
mais leur récit au sujet des violences sexuelles sont les plus consternants.

A partir du 8 juillet, la panique s’installe dans la population euro-
péenne de Léopoldville. Tous les accés a la ville sont fermés par
des militaires en armes et ces derniers occupent tous les endroits
stratégiques dans la ville méme. L'aéroport de Ndjili est fermé et la
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Ook op 7 juli komt een trein vol gevluchte Belgen uit Thysville aan
in Leo. Hun verhalen overtreffen de somberste scenario’s. Ze waren
vernederd, geslagen, bespuwd, maar hun verhaal over seksueel geweld
zorgt voor de grootste ontsteltenis.

Vanaf 8 juli heerst paniek onder de Europese bevolking van Leopoldstad.
Alle wegen naar de stad worden door gewapende militairen afgesloten
en deze bezetten alle cruciale punten in de stad zelf. De luchthaven van
Ndjili is dicht en de ‘Beach’, de oever van de Congostroom vlak voor
Brazzaville, wordt afgesloten. De door de Belgische diplomatieke missie
aangeraden evacuatie van vrouwen en kinderen kan niet meer doorgaan.
Van de 20.000 burgers van Leopoldstad zijn er gedurende de nacht en
de vroege morgen van 8 juli toch 3.000 via de ‘Beach’ naar Brazzaville
kunnen vluchten. Vanaf de voormiddag verhinderen militairen het
evacuatieproces, waardoor de paniek onder de Europeanen alleen maar
groter wordt.

Maar ook in andere steden komen de Congolese militairen in opstand.

Op 8 juli wordt het onrustig in Kongolo, in het noorden van Katanga;
420 personen vluchten naar Kabalo aan boord van rivierschepen. Op 9
juli wordt In Kabalo de trein geblokkeerd waarmee de vluchtelingen naar
Albertstad wilden vertrekken. De muiterij in Kongolo en het incident in
Kabalo alarmeert de hele Europese bevolking in Elisabethstad (E'ville)
en er komt een massale vluchtelingenstroom richting Rhodesié op gang.

Op 9 juli barst in het kamp Massart in E'ville de muiterij los. Deze
muiterij vertoont vanaf het eerste moment kenmerken van ongehoorde
barbaarsheid, gepaard gaande met uiterst bloedige aspecten. Volgens
een perfecte timing gaan de in volledige gevechtskledij gehulde
muiters midden in de nacht over tot pure ‘doodslag’. Tegen de prille
zondagmorgen liggen al zeven Europeanen doodgebloed op het terrein.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen militairen of burgers.

Op dezelfde dag begint de muiterij in Luluaburg. De blanken, die een
noodplan hadden, verzamelen zich op de voorziene verzamelpunten,
waarvan het belangrijkste de Immokasai is, waar 1200 personen
worden opgevangen. Deze worden belaagd door - veelal dronken -
opstandelingen, maar een paar geweerschoten zijn voldoende om hen
(voorlopig) af te schrikken. Deze vluchtelingen zullen op 10 juli ontzet
worden door Belgische Para’s.

Maar ook Matadi wordt meegesleurd in de chaos. In de loop van de
morgen van 8 juli barst de muiterij los. Een pakketboot van CMB, en
de kustvaarder ‘De Moor’ van de Zeemacht zijn nog in de haven. Drie
escorteboten hebben zich buiten het zicht van Matadi geankerd en de
‘Kamina’ bevindt zich ergens op de stroom. Volgens verklaringen van
mishandelde Europeanen blijken de meeste gewelddaden door zwarte
politiemannen te zijn begaan. Op 9 juli duiken Kasavubu en Lumumba
op in Matadi en de opgesloten blanken worden vrijgelaten. Hierop
volgt een heuse wedren naar de boten toe. Aan boord van de ‘De Moor’
bevinden zich spoedig 1.100 vluchtelingen. Deze worden gedeeltelijk
opgepikt door andere schepen die in de omgeving zijn.

We beleven dus een ware exodus van het grootste gedeelte van de
blanken in de pasgeboren republiek Congo. Een exodus die een enorme
inspanning zal vragen van zowel de Sabena vloot, die door de regering
op 9 juli in haar totaal werd opgeéist, als van het volledig potentieel
van de transportvloot van de Luchtmacht.

Meer hierover in ons volgend magazine.

« Beach », la rive du fleuve Congo juste avant Brazzaville, également.
L'évacuation des femmes et des enfants, conseillée par la mission
diplomatique belge, ne peut plus avoir lieu. Durant la nuit et tét le matin
du 8 juillet, 3.000 des 20.000 civils de Léopoldville peuvent quand méme
s’enfuir vers Brazzaville via la « Beach ». En fin de matinée, les militaires
empéchent le processus d’évacuation, entrainant un accroissement de la
panique chez les Européens.

Dans d’autres villes aussi, des militaires se révoltent.

Le 8 juillet, la situation devient inquiétante a Kongolo, au nord du
Katanga ; 420 personnes s’enfuient vers Kabalo a bord de barques. Le
9 juillet, le train avec lequel des réfugiés voulaient fuir vers Albertville
est bloqué. La révolte a Kongolo et I'incident a Kabalo alarment toute la
population européenne d’Elisabethville (E'Ville) et un flot de réfugiés
se met en marche vers la Rhodésie.

Le 09 juillet, la révolte éclate au camp Massart a E’Ville. Elle mon-
tre des le début des signes de barbarie jamais vus, avec des aspects
extrémement sanglants. Au milieu de la nuit, selon un timing parfait,
les rebelles habillés d’uniformes militaires complets deviennent de
purs meurtriers. Au petit matin du dimanche, déja sept Européens
gisent au sol dans leur sang. Aucune différence n’est faite entre
militaires et civils.

Le méme jour commence la révolte a Luluabourg. Les Blancs qui
avaient un plan d’urgence se rassemblent aux endroits prévus, parmi
lesquels le plus important, I'Immokasai, ou 1.200 personnes sont
capturées. Ils sont assiégés par des rebelles - souvent ivres - mais
quelques coups de feu sont suffisants pour (momentanément) les
effrayer. Ces réfugiés seront délivrés par les Para’s belges le 10 juillet.

Matadi est également entrainée dans le chaos. Dans la matinée du
8 juillet la révolte éclate. Un paquebot de la CMB, et le caboteur de la
marine De Moor sont encore au port. Trois batiments d’escorte ont
jeté I'ancre hors de vue de Matadi et le Kamina se trouve quelque part
sur le fleuve. Selon les déclarations d’Européens brutalisés, il semble
que la plupart des actes de violence ont été commis par des policiers
noirs. Le 9 juillet, Kasavubu et Lumumba viennent a Matadi et les
Blancs enfermés sont libérés. S’ensuit une véritable course vers les
bateaux. Trés rapidement, 1.100 réfugiés se retrouvent ainsi a bord
du De Moor. Ces derniers seront partiellement recueillis par d’autres
bateaux qui se trouvent dans les environs.

Nous assistons donc a un véritable exode de la plus grande partie des
Blancs de la république du Congo a peine née. Un exode qui demandera
un énorme effort aussi bien de la flotte de la Sabena, réclamée dans sa
totalité par le gouvernement le 9 juillet, que des moyens complets de
la flotte de transport de la Force aérienne.

La suite dans notre prochain magazine.
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